
24 augustus 2025 – 10e zondag van de zomer 
Serie zomerdiensten ‘Dan draagt mij Uw muziek’ 

 Thema: ““Let my people go” over Gospel en Negro Spirituals 
 

VOORBEREIDING 
 
Welkom  
Aansteken van de kaarsen   
Orgelspel  Jazz inspiration op aanvangslied 981 - Gunther M. Göttsche  
Stilte  
We gaan staan 
Aanvangslied Lied 981 : 1, 2, 4 en 5 
 
Groet  
voorganger: Genade en vrede van God de Vader  
  en van Jezus Christus onze Heer.  
allen:   Amen. 
 
Bemoediging en drempelgebed 
vg: Onze hulp is in de naam van de Heer 
allen: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
vg: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
allen: en niet loslaat wat zijn hand begon. 
vg: (…) door Jezus Christus, onze Heer.  
allen: Amen. 
 
Psalm  Psalm 107 : 1 en 4 
We gaan zitten 
 
Inleiding  
 
Lied  Hemelhoog 298 - Amazing Grace (in Ned.) 
 
Genade, zo oneindig groot. 
Dat ik, die ’t niet verdien 
het leven vond, want ik was dood 
en blind, maar nu kan ’k zien. 
   
Genade die mij heeft geleerd 
te vrezen voor het kwaad. 
Maar ook – als ik mij tot Hem keer – 
dat God mij nooit verlaat. 
  
Want Jezus droeg mijn zondelast 
en tranen aan het kruis. 
Hij houdt mij door genade vast 
en brengt mij veilig thuis. 
  



  
Als ik daar in zijn heerlijkheid 
mag stralen als de zon, 
dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
dat ik genade vond. 
 
Gebed om ontferming 
Muziek    Swing low (Liedboek 757) versie Joany Muskiet 
 

WOORD 
 
Gebed om de Heilige Geest 
Lezing Oude Testament Exodus 5 : 1 t/m 5 
Lezing Nieuwe Testament Johannes 20 : 19 t/m 23 
Muziek    Go down Moses (Louis Armstrong) 
Lied    Lied 168 : 1, 2 en 4 
 
Overdenking 
Orgelspel    
Lied    Hemelhoog 736 : 1, 3 en 4 - We shall overcome 
 
Vertaling 
Wij zullen overwinnen, ooit zullen wij overwinnen 
Oh, diep in mijn hart geloof ik dat wij ooit zullen overwinnen 
Wij zullen hand in hand lopen, ooit zullen we hand in hand lopen 
Oh, diep in mijn hart geloof ik dat wij ooit hand in hand lopen 
We zullen in vrede leven, ooit zullen we in vrede leven 
Oh diep in mijn hart geloof ik dat wij ooit in vrede zullen leven. 
 

ANTWOORD 
 
Gedachtenis   Sijgje de Jong-Bakker 
Gedachtenislied  Lied 961 
Voorbeden, stil gebed 
Aandacht voor de collectedoelen en inzameling 
Orgelspel Récit uit Suite in Blue - Johannes Matthias Michel 
 

TAFEL VAN DE HEER 
Nodiging 
Beurtspraak 
Vg: De Heer zij met U  
Allen: En met uw geest  
Vg: Verheft uw harten  
Allen:  Wij heffen ons hart op tot God  
Vg:  Brengen wij dank aan de Heer, onze God.  
Allen:  Hij is het waard onze dank te ontvangen 
 
  



Tafelgebed 
Liturg: Eeuwige, wij danken U dat U ons hebt geroepen om samen te komen, 

om brood te breken en hoop te delen.  
Het lied van de zondag klinkt vaak hoger dan de toon van de maandag. 
De werkelijkheid schuurt, de belofte lijkt soms ver weg. Maar U geeft 
ons een stem om te zingen, en zingen is geloven met heel ons lijf. Wij 
zingen tegen de wanhoop in, wij zingen tegen de macht van angst, wij 
zingen omdat U ons roept naar vrijheid.  
Zoals eens Uw volk door de zee trok en slaven hun ketenen verbraken 
in het zingen, zo zetten wij onze stemmen in: voor recht en vrede, voor  
brood en waardigheid, voor licht in de nacht. 

 Leer ons mensen te zijn die leven naar uw Evangelie 
 volhardend en voortvarend, vindingrijk en vrijmoedig, 
 mensen die vooruitlopen op wat nog niet is, 
 en zo leven van de hoop die U ons geeft. 

Daarom zingen wij met alle stemmen, met hen die ons zijn voorgegaan, 
met hen die wereldwijd U loven: 

Allen zingen: Lied 404-e 
 
Liturg: Telkens weer richt U mensen op die uw stem laten klinken: 

profeten van gerechtigheid, zangers van hoop, dragers van bevrijding. 
In Jezus van Nazareth hebt U ons uw hart getoond. 
Hij werd één van ons, Hij deelde ons brood en onze zorgen, 
Hij riep ons tot leven in vrijheid. 
De machten sloegen hem neer, maar Uw liefde stond sterker. 
Het graf hield hem niet vast - het lied van leven brak door de stilte heen. 
Daarom gedenken wij met brood en beker  
zijn leven dat gebroken werd, 
zijn liefde die gedeeld werd, 
zijn weg die ons voorgaat, 
zijn toekomst die ons roept. 

 
Consecratie (wijding/heiliging) 
Vg:  Want Hij heeft in de nacht van de overlevering het brood genomen, 

daar de dankzegging over uitgesproken, het gebroken en aan zijn 
discipelen gegeven, en gezegd: Neemt en eet, dit is mijn lichaam dat 
voor u gegeven wordt, doet dit tot mijn gedachtenis. 
Zo heeft Hij ook de beker genomen, daar de dankzegging over 
uitgesproken, hem rondgegeven en gezegd: Drinkt allen daaruit, deze 
beker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u en voor velen 
vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doet dit, zo dikwijls gij die 
drinkt, tot mijn gedachtenis.  

   
Allen zingen: Acclamatie lied 403a-1  
 
 
 
 



Epiclese (Aanroeping van de Geest) 
Liturg: Kom, Geest van God, daal neer over dit brood en deze beker, 

opdat wij proeven van uw toekomst, opdat wij leven van uw belofte. 
Kom, Geest van vrijheid, breek wat gebroken is, heel wat verwond is, 
maak nieuw wat vergaan lijkt. 
Kom, Geest van hoop, vervul ons met kracht om te volharden, 
om zingend te geloven tegen de wanhoop in,  
om recht te doen waar onrecht heerst, 
om licht te dragen waar duisternis woont. 
Maak ons tot een volk dat zingt en gaat, vooruitloopt op wat nog niet is, 
een volk van brood en wijn, van bevrijding en gerechtigheid, 
van leven in overvloed. 

 En breng ons samen in de woorden die Jezus ons gegeven heeft, 
woorden die klinken als een gebed, maar ook als een lied van hoop en 
verzet, wanneer wij samen bidden: 

Allen bidden: Onze Vader ... 
 
Agnus Dei (Lam Gods) Lied 408-e  
 
Vredegroet 
Vg: De vrede van de Heer zij altijd met u. 
Allen: En met uw geest. 
Vg: Geeft elkaar een teken van vrede. 
 
Uitdelingswoorden 
 
Communie (gemeenschap van brood en wijn) 
Orgelspel Fantasie over 'Abba Vader' - Dick Sanderman 
 
Dankzegging  
Liturg: Eeuwige, wij danken U voor brood en wijn, voor de smaak van uw 

toekomst, voor het teken dat wij niet alleen zijn. 
 Wij danken U voor Jezus, uw mens van liefde en vrijheid, 

uw stem in ons midden, uw kracht in ons bestaan. 
Wij hebben gedeeld in zijn lichaam,  

 wij hebben gedronken uit zijn beker, en wij zijn gevoed met hoop. 
Laat ons dan gaan als mensen van het lied, met een hart dat niet zwijgt, 
met een stem die tegen de nacht in zingt,  

 met handen die werken aan recht en vrede. 
Allen:  Zo zal ons leven zelf een gospel zijn: 

een blijde boodschap, een lied van bevrijding, 
een teken van hoop voor allen. Amen. 

 
Slotlied (staande) Lied 388 : 1, 4 en 5 
Wegzending en Zegen 
Allen zingen: Amen, amen, amen, amen, amen (gospelversie) 
Orgelspel  Entrée uit Suite in Blue - Johannes Matthias Michel 


